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ROEIWEEK?

LOCATIE & DULR

Roeiweek is een zevendaagse en gaat dit jaar door
van 3 april 9u gaat tot 7 april 17u.
We verblijven de volledige week aan de loods te Stasegem.

OMSCHRLIVING

Tijdens deze zevendaagse leren de scheepsmakkers
constructies sjorren, het opzetten van tenten en nog allerlei
vaardigheden die zeker van pas zullen komen op kamp. Maar
waar waar het natuurlijk echt om draait is het roeien! We zijn
echte zeescoutsers en brengen dan ook het grootste deel van
deze week door op het water!

PRIS

De kostprijs bedraagt €60 en moet op BE42 7360 6251 5554
gestort worden. Je kan inschrijven en storten tot en met 31 april.




DAGINDELING

HOE ZIEN ONZE DAGEN ERUIT?

De eerste en laatste dag bestaan vooral uit de opbouw en
afbraak van de tenten, kampvuurkring en keuken. De andere
dagen springen we ‘s ochtends op onze fiets en snellen we naar
de gavers om daar de hele dag op het water door te brengen.
Wanneer onze roeikunsten weer helemaal zijn bijgeslepen
kunnen we ons daar opfrissen en douchen. Hierna keren we
terug naar de loods voor een avondspel en het kampvuur. Alle
maaltijden worden voorzien door een gemotiveerd team van
fouriers die jullie scheepies goed zullen verwennen!



INPAKLUST

» Medische fische online ingevuld!!!!

SLAAPGERIEF

» Matje (geen veldbed!)

» Slaapzak

» Kussen
»  Pyjama
» Knuffel
»  Zaklamp
TOILETGERIEF

» _Tandenborstel

» Douchegerief

» Handdoeken

KLEDLI

» Uniform

» Zwemgerief

» Laarzen/bergschoenen

» Regenbroek

»  Dikke regenjas

»  Dikke truien

» Bootschoenen

»  Petje/zonnebril/zonnecreme

»  T-shirts/broeken

» Ondergoed

»  Dagrugzak
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DE LEIDING

ANDREAS LEENKNECHT :
+32 470 25 8126

LARS CALLIER :
+32 476 62 45 60

AGLAE MUYLLAERT :
+3247958 8253

PJOTR MUYLLAERT :
+32 485 613134

ORPHEA VAN DEN BROEKE :
+32 483 41 04 91

ROBIN DEHULLU ;
+32 477 26 16 65




Het avondlied

Ooh heer,
‘d Avond is neergekomen
De zonis onder duister klom
De winden door ruisende bomen
Enverre sterren staan alom
Wij knielen neer om u te zingen
In slapend woud ons avondlied
Wijdanken u voor wat ontvingen
Envragen heer verlaat ons niet

Scouts en leiders knielen wijneder
Door de stilte weerklinkt ons gebee
Luisterend, fluisterend kruinen mee
Enverre sterren staan ons teder
Geefons heer,zege enrustenvree




