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Voorwoord 

 

Beste ouders, leden en sympathisanten 

Hier is de kluiver van maart en april al! De vorige maanden zijn 

voorbijgevlogen, laat ons even recapituleren. In januari doken merendeel 

van de leiding de boeken in, waardoor er niet altijd vergadering werd 

gegeven. Gelukkig stonden de loodsen en oudleiding paraat om zo toch 

enkele vergaderingen op te vullen, waarvoor dank! Na al het studeren 

stond de leiding klaar om er terug 100% tegenaan te gaan. De loodsen 

hadden hun streekbierenavond, we zijn met de hele groep gaan schaatsen 

en alsook het pastafestijn en de bijhorende optredens zijn al achter de 

rug. Het pastafestijn was ook dit jaar een groot succes, wij willen dan 

ook langs deze weg alle aanwezigen bedanken voor de aanwezigheid! En 

ook een dikke merci aan Elke en Martijn Vlaeminck, de fantastische 

koks! 

Door al deze activiteiten heen werd ondertussen ook de eerste steen 

gelegd van de nieuwe keet, een heel memorabel moment! Ondertussen 

zijn de funderingen gelegd, de beton- en zijpanelen bevestigd, de 

regenputten geplaatst, de rioleringen gelegd en het dak bevestigd! De 

vloerplaat komt er binnenkort in dus de nieuwe keet is volop vorm aan 

het krijgen! Neem gerust eens een kijkje, je zal versteld staan! 

 

Maar genoeg teruggeblikt, maart en april zijn er al en staan weer vol 

toffe activiteiten! Zo staat op 12 maart ons jaarlijkse dansfestijn in het 

sas gepland, nl Omzeep. De week erop is er jammer genoeg geen 

vergadering omdat de leiding en loodsen op congres gaan naar Turnhout, 

dit is een vormingsweekend met alle zeescoutsleiding en loodsen van 

heel Vlaanderen. De scheepsmakkers en verkenners hebben dan in de 

paasvakantie hun roei-en zeilweek en het weekend van 16-17 april is er 

ons Opening Vaarseizoen.  

Kortom, toffe vooruitzichten!  

Een stevige scoutslinker 

Gestadige Jacana, Luchthartige Kwikstaart en Waakse Elephas   



Kampen: 
Noteer alvast in jullie agenda volgende data. 

Want dan trekken alle takken er weer op uit 

voor het traditionele orgelpunt van het jaar: 

het Kamp!! 

 

°Zeehondjes : 4-8 juli 

°Welpen: 11-17 juli 

°Scheepsmakkers: 16-30 juli 

°Verkenners: 14-29 juli 

°Loodsen: 6-21 juli 
  



 
  



 
  



 
  



Liefste zeehondjes, 
 
Het is al maart; wat gaat de tijd toch snel! Maar dit is niet erg, want we hebben 
nog heel wat weken voor de boeg om leuke spelletjes te spelen, en we komen 
ook steeds dichter bij het hoogtepunt van het jaar: HET KAMP!! Dit zal doorgaan 
in de eerste midweek van juli (4 juli tot 8 juli) en dit in de scoutslokalen in 
Moerbeke-Waas. We hopen jullie er zo talrijk mogelijk zullen bijzijn! Omtrent 
het kamp zal op tijd genoeg informatie gegeven worden, dus geen paniek! 
 
Hier volgt alvast ons programma voor de maanden maart-april: 
 
5 maart 
 
Deze middag gaan we een reuze-ganzenbord spelen! 
Dobbelen en winnen, dit met vallen en opstaan en vele 
toffe spelletjes! We verwachten jullie allemaal om 14u 
aan ons lokaal het Arendsheem, waar we om 17u ook 
zullen eindigen!  

 
12 maart 
 
 Vanavond houden we met de groteren onze jaarlijkse 
fuif in het Sas, namelijk OmZeep! Deze zaal moet 
natuurlijk heel mooi ingekleed worden en daar zullen 
wij, zeehondjes, samen voor zorgen! We knutselen 
rond het thema Vikings en onze kunstwerken zullen 
uitgehangen worden op de fuif! We ontvangen jullie 
creatievelingen van 14u-17u in het Arendsheem! 
 
 

 
 

 
19 maart 
 
Vandaag is er helaas geen vergadering voor de leden, want we zijn met de onze 
leiding op weekend met alle leiders van de Vlaamse zeescouts, om wat bij te 
leren en te kijken wat we nog beter kunnen doen. Maar geen 
gejammer, want volgende week zijn we er gewoon opnieuw, 
en dan nog beter!  
 
26 maart 
 
Morgen komt de paashaas langs bij de normale kinderen, 
maar deze middag komt hij uitzonderlijk bij ons al eieren 
strooien; wat we moeten doen om deze allemaal te 
mogen oppeuzelen, zal je zien als je van 14u-17u naar het 
Arendsheem komt! Tot dan! 



 
2 april 
 
Vandaag nemen jullie het op tegen de leiding, want we spelen 1 tegen allen! We 
hebben een grote lijst met opdrachtjes voorzien die jullie 
allemaal moeten zien te voltooien… Doen jullie dit 
supergoed, dan kunnen jullie een tegenprestatie van de 
leiding verwachten! Om hieraan mee te werken, kom je van 
14u tot 17u naar het Arendsheem. 
 
9 april 
 
Vandaag trekken we nog eens onze koksmuts aan, want we 
zullen als echte chef-koks een lekker gerechtje maken, die 
we daarna natuurlijk samen zullen oppeuzelen! Zoals 
gewoonlijk van 14u tot 17u aan ons eigen lokaal! 
 
17 april 
 
Vandaag is het ons eigenste Opening Vaarseizoen, waar we uitzonderlijk op 
ZONDAG leiding zullen geven! En nu we toch in de verandering zitten: we 
verwachten jullie om 14u in de Gavers, ter 
hoogte van de Bloso-gebouwen! Dit alles 
duurt tot 17u. 
 
23 april 
 
Net zoals vorige week zullen we niet aan ons 
lokaal afspreken, maar deze keer doen we dit 
aan de Keet! Vandaag gaan we immers op 
Fotozoektocht in de Gavers! Natuurlijk ravotten we hierbij door de bossen en 
wie weet ligt er ergens een lekkere schat verborgen… 
Komt dit zien van 14u tot 17u; afspraak dus aan de Keet! 
 
30 april 
 
Deze middag gaan we hard! We spelen harde pleinspelen, maar wel op ons 
niveau natuurlijk; we worden niet plots ongevoelige beesten  Trek jullie vuile 
kleren aan en bereid jullie voor op een leuke namiddag! Afspraak om 14u aan 
het Arendsheem. 
 
 
Natuurlijk moet zoals steeds de wet gekend zijn door iedereen, daarom zetten 
we hem hier nog even: 
 

Een zeehond zit nooit een verslagen zeehond achterna, 
Want dat is de wet van het strand. 

 



Zoals je ziet hebben we opnieuw een druk en leuk programma, we hopen jullie 
zo veel mogelijk in zeescoutskledij te zien op zaterdagmiddag! 
 
Hier nogmaals onze gsm-nummers, indien jullie met vragen zitten: 
Simon: 0496 67 28 72 
Justine: 0499 43 91 03 
Louis: 0474 31 41 04 
 
Heeeeel veeeeeeel kusjes en knuffels van jullie leiding, 
Simon, Justine en Louis 
 
 

 
 
  



 
 



 

 
Beste welpjes 

We hebben weer een supertoffe kluiver in elkaar gestoken vol 
met toffe activiteiten voor de maanden maart en april! Kijken 

jullie even mee? 
 

05/03 Kookvergadering 
Deze namiddag maken we lekkere cupcakes! Breng jullie lekkerste 

muffintoppings mee om jouw persoonlijke cupcakes te maken! Voor 
dit groots kookspectakel spreken we van 14u tot 17u af aan het 

arendsheem. 
 

12/03 OMZEEP 
Vanavond geven wij, met de zeescouts de fuif van het jaar: OMZEEP! 
Deze namiddag knutselen wij samen met jullie om de hele zaal mooi 

te versieren! Het thema is vikingen, be there! Van 14u tot 17u aan 
het Sas in Harelbeke. 

 

19/03 Geen vergadering 
Vandaag is er jammergenoeg geen vergadering, jullie lieftallige 

leiding is op zeescoutscongres voor het  hele weekend. Geen 
gejammer! Volgende week zijn we er weer opnieuw! 

 

26/03 Party-vergadering 
Deze namiddag zal de ultieme party-vergadering worden! Wij 

zorgen voor superlekkere hapjes en cocktails voor de fuif. Het feestje 
zal doorgaan van 14u tot 17u in het arendsheem. 

THEMA: PAASHAAS 
 

02/04 Bosspel 
Vandaag spelen we een superstoer bosspel in de grote bossen van de 

Gavers in Harelbeke! Breng jullie vuilste kleren mee, want het kan 
een smerige namiddag worden! Wij verwachten jullie om 14u aan de 

keet. De vergadering loopt ten einde tegen 17u! 



ZONDAG 10/04 100 jaar zeescouting 
Vandaag geven we op ZONDAG leiding omdat we met z’n allen richting 

ANTWERPEN trekken om er een toffe dag vol met activiteiten te beleven! 

Meer info volgt later! 
 

17/04 Opening vaarseizoen 
Uitzonderlijk spreken we vandaag eens zondag af omdat het de grote opening 

van het vaarseizoen is! We zullen deze namiddag toffe spelletjes spelen aan het 
water. We spreken af om 14u aan de zeilclub in de Gavers, de vergadering loopt 

ten einde rond 17u. 

 

23/04 Voorbereiding kamp 
Het wordt tijd dat we even samen bespreken wat JULLIE op kamp willen doen! 

Hopelijk komen jullie met geweldige voorstellen om er samen een vet kamp van 
te maken! We spreken af van 14u tot 17u aan het arendsheem. 

 

30/04 Quizvergadering 
Hopelijk hebben jullie goed opgelet in de klas, want vandaag zullen jullie slim uit 

de hoek moeten komen! We hebben veel pittige quizvragen in elkaar gestoken 
om  jullie eens goed te ondervragen! De quiz zal doorgaan in het arendsheem 

van 14u tot 17u. 

 

WET 
Ik zeg wat ik voel 
Gruwel van vals gezwets 
Bereik eerlijk mijn doel, 
zonder dat ik iemand kwets... 
 
Ik respecteer alles wat leeft, 
en de Kracht die leven geeft. 
 
Ik voel me een, 
met de wereld om me heen. 
Hou niet van nep, 
en deel alles wat ik heb. 
 
Want niemand is alles 
Niemand is niets 
Iedereen is altijd iets.. 
 

Fien Soens: 0477 46 96 69 

Felix Soens: 0472 07 90 20 

Indy T’Kindt: 0497 11 51 36 



 

Scheepsmakkers 

 

 

05/03: Om onze vingers al eens goed op te warmen voor roeiweek én omdat het voor 

sommigen onder ons nog volledig nieuw is, gaan we vandaag SJORREN. We gaan niet 
zomaar iets in elkaar knutselen. We sjorren vandaag een super vette, nooit eerder geziene 
piratenconstructie. Wat het wordt, zien jullie straks om 14u aan de loods. 

 

12/03: Vandaag is er een grote beauty-wedstrijd aan het arendsheem: de MISS EN 
MISTER VELO-vergadering. Hierbij moeten jij én je fiets zo mooi mogelijk versierd zijn. Om 
in stijl te blijven: het thema is piraten. Maar niet enkel de mooiste miss of mister wint. Er 
moeten ook tal van opdrachten en vragen opgelost worden. Succes! We zien je om 14u aan 
het arendsheem. 
 

19/03: Vandaag is de leiding op zeescoutscongres. Jullie zullen ons dus een weekje moeten 

missen want er is geen vergadering. 
 

26/03: EIN-DE-LIJK is het weer zover. Vandaag gaan we als echte piraten ROEIEN!!! Voor 
sommigen is dit nieuw. Daarom beginnen we nog eens helemaal opnieuw met de basis. 
Jullie leren de terminologie en de juiste begrippen en bevelen. Eens we dit onder de knie 
hebben kunnen we het water op! Voor de mensen die nog nooit geroeid hebben, of voor 
diegene bij wie het een beetje opgefrist moet worden: dit is een hele belangrijke 
vergadering, wees er zeker bij om 14u op de bankjes voor de cafetaria van de gavers. 

 

02/04: Vandaag worden jullie om 14u verwacht aan de bankjes voor de cafetaria van de 
gavers want we gaan ROEIEN. Het is dan ook de perfecte gelegenheid om met wat 
vertraging de opening van het nieuwe roeiseizoen te vieren! Dit doen we met 
kinderchampagne en lekkere hapjes. Breng gerust zelf een lekkere traktatie mee! 

04/04 tot 08/04: Roeiweek! 
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010/04: Na een dagje te bekomen van roeiweek spreken we terug af, de vergadering gaan 
dit maal door op een zondag. Want dit jaar bestaat de eerste zeescouts ooit in Vlaanderen 
100 jaar. Dit betekent ook dat wij, zeescoutsers, al 100 jaar voorkomen in het Vlaams 
beeld, dit willen we niet zomaar laten voorbijgaan! Daarom trekken we samen met de 
verkenners en welpen richting Antwerpen om dit te vieren met alle andere zeescoutsen. 
Meer info over waar en wanneer we afspreken volgt nog via diverse kanalen.  

 

16/04 : Vandaag is het opening vaarseizoen in de gavers. Er is geen vergadering 
maar jullie zijn natuurlijk altijd welkom om ons eens te komen bezoeken op onze 
zeescoutsstand! De vergadering wordt verzet naar morgen. Dit is zondag 17/04. 

 

17/04: Door de opening van het vaarseizoen gisteren, werd deze vergadering verzet naar 
vandaag (zondag dus!).  Op het programma staat een zondagse roeivergadering. Wat doet 
een mens in godsnaam op een zondag? Inderdaad, taartjes eten! Maar eerst spelen we 
natuurlijk een cool spel op het water. Om 14u aan de bankjes voor de cafetaria van de 
gavers. 
 

23/04: Vandaag is het een hele speciale geheime vergadering! We spreken af om 
9u30 aan het arendsheem. We vertrekken van daaruit met de fiets (vergeet deze dus zeker 
niet!) naar onze geheime locatie. Wat we daar verder gaan doen, verklappen we ook nog 
niet. Hou er rekening mee dan het een eindje fietsen is, banden oppompen dus! Voor de 
rest mag je ook je lunchpakket en vieruurtje niet vergeten. Wij zorgen voor genoeg water, 
maar een flesje in je rugzak is uiteraard toegestaan. Mocht je een fietspomp hebben die je 
op je fiets kan klikken, neem deze gerust mee. We voorzien onze aankomst terug aan het 
arendsheem om 17u.  

Denk er ook aan dat jullie zelf je vieruurtje moeten meebrengen tijdens de vergaderingen. 
Ook de wet dient vanbuiten gekend te zijn. 

 

Een scheepsmakker is een eerlijk en blij kameraad. 
Hij doet mee en zet zich in. 
Hij wil winnen maar kan verliezen.  
Hij is een opmerkzaam ontdekker. 
Hij leeft oprecht tegenover God. 
Hij is fijn in zijn optreden. 
Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt. 
Hij helpt graag waar hij kan. 

Joyce: 0494/ 90 15 35  
Barbara: 0493/ 10 90 45 
Danny: 0498/ 67 29 67 
Thibault: 0471/ 73 90 91 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKzLGTypzLAhWBuhQKHaGBAwQQjRwIBw&url=http://www.sjabloonwinkel.com/Webwinkel-Category-329169/doodskoppen / piraten.html&bvm=bv.115339255,d.d24&psig=AFQjCNEuePWFAvguoBZ5t3sCOteFaOTLnQ&ust=1456821763131948
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKzLGTypzLAhWBuhQKHaGBAwQQjRwIBw&url=http://www.sjabloonwinkel.com/Webwinkel-Category-329169/doodskoppen / piraten.html&bvm=bv.115339255,d.d24&psig=AFQjCNEuePWFAvguoBZ5t3sCOteFaOTLnQ&ust=1456821763131948


 

  



De verkenners 

Zopas is met "Omloop Het Nieuwsblad" en "Kuurne-Brussel-Kuurne" ook 

het Belgische wielerseizoen officieel opgang geschoten. De koersnervositeit 

stijgt dan ook met rassen schreden in onze contreien. Iedereen kijkt 

reikhalzend uit naar die befaamde heilige 17 daagse, waarin de renners de 

degenen kruisen in Harelbeke (E3-Harelbeke), Wevelgem (Gent-Wevelgem), 

Oudenaarde (Ronde van Vlaanderen), Schoten (Scheldeprijs) en tot slot op 

de piste in Roubaix (Paris-Roubaix). Hierachter moet er echter niet getreurd 

worden, want dan wijken het peloton uit in zuidelijke richting over de 

taalgrens voor de "ardense klassiekers", waarin achtereenvolgens de 

Cauberg (Amstel Gold Race), de mûr van Huy (Waalse pijl) en La Redoute 

(Luik-Bastenaken-Luik) moeten bedwongen worden. Op vraag van sporza 

hebben wij het peloton doorgelicht en 10 renners geselecteerd die we met 

stip mogen aanduiden voor een of meerdere van bovenvermelde koersen.  

 

 

  

Vijf maart:   

De eerste renner die we er uitlichten is Peter Sagan, 

deze Slowaakse klasbak werd vorig jaar terecht 

wereldkampioen in Richmond. Hij is er dan ook 

opgebrand om zijn regenboogtrui te showen aan zijn 

Vlaamse fans vanaf de E3 tot in Roubaix.  

Maar niet tegenstaande is hij ook niet vies om op 05-

03 de oversteek te maken naar de loods om zijn goede 

vrienden van de verkenners te helpen met het 

schilderen van de vletten. Afspraak met de nieuwe 

patron van het peloton om 14u aan de loods, werken 

doen we tot 17u30. 

Twaalf maart:  

Sep Vanmarcke is er na zijn teleurstellend voorjaar 

van vorig jaar op gebrand om dit jaar de criticaster 

lik op stuk te geven. Maar om dat de boog niet 

altijd kan gespannen staan, zakt hij op 12-03 af 

richting 't saske om ons te helpen bij het inrichten 

van de ingang voor omzeep. Jammer genoeg moet 

hij van de ploegleiding passen voor ons dansfestijn 

die avond. Als je toch een glimp wil opvangen van 

Sepke, zak dan zeker af tegen 14u (tot 17u) naar 't 

Saske. 



 

  

Negentien maart:  

Dat deze Noorse beer, Alexander Kristoff, vorig jaar 

een maat te sterk was van voor iedereen in de 

Ronde van Vlaanderen staat buiten kijf. Dit jaar 

wil hij echter ook scoren in de overige klassiekers. 

Hij vond echter nog een gaatje in zijn agenda om 

een oogje in het zeil te houden bij de 

schilderwerken aan onze vletten. Daar jullie leiding 

dit weekend op congres (18-20/03) is, heeft 

Kristoff alle verantwoordelijkheid over jullie deze 

namiddag. Wat er precies moet gebeuren volgt nog 

via sociale media. Hoe laat jullie afspreken, moeten 

jullie onderling met Kristoff maar overeen komen.  

Zesentwintig maart:   

Als neoprof werd deze Belgische diamant 5e in de 

Ronde van Vlaanderen. Sindsdien kijkt heel ons land 

uit naar de prestaties van Tiesj Benoot in dit Vlaamse 

Voorjaar. Dat op termijn de opvolging van Boonen 

verzekerd is door dit talent staat vast, het is enkel 

nog wachten tot hij begint te oogsten. Omdat hij op 

25-03 toch al in Harelbeke is, blijft hij nog een dagje 

om ons te helpen met de laatste werkjes aan de 

boten. Onze date met Tiesj staat gepland op 26-03 

om 14u-17u30 aan de loods. 

1 t.e.m. 8 arpil:  

Alejandro Valverde is misschien wel de 

allergrootste klasbak die het huidige peloton rijk 

is. Niet enkel schittert hij jaarlijks in de 

klassiekers of in de korte rittenwedstrijden, maar 

ook in de Tour of de Vuelta strijdt hij jaarlijks mee 

voor een top vijf notering.  Niet voor niks luidt zijn 

bijnaam: 'El Imbatido' of te wel de 

onoverwinnelijke. Om ook dit jaar geen mal figuur 

te slaan in "zijn" ardense klassiekers, gaat hij 

samen met ons op stage naar Brugge. Wij gaan er 

de basis leggen voor ons zeilkamp deze zomer. 

Verdere info en afspraken volgen nog via de sociale 

media en de site.  

 

 



 

  

10 april (Een ZONDAG!):  

John Degenkolb won vorig jaar naast Milaan-

Sanremo ook op de piste in Roubaix. Jammer genoeg 

werd in januari 'Sterke John' samen met enkele 

ploegmaats op training van de weg gemaaid. Of de 

titelverdediger aan de start komt in Parijs is tot op 

heden nog een raadsel. In het andere geval zal hij 

mee met ons afzakken naar Antwerpen. Want dit jaar 

bestaat de 1e zeescouts Georges de Harque 100 jaar, 

dit betekent eveneens ook dat zeescouts in 

Vlaanderen 100 jaar bestaat. Dit dient gevierd te 

worden met een heus evenement in Antwerpen. Hoe 

laat en waar we afspreken  wordt nog meegedeeld. 

Maar het spreekt voor zich dat we ondanks de 

zeilweek die net achter de rug is, toch een massale 

opkomst verwachten van jullie voor deze activiteit. 

15 april (een vrijdag!):  

Fabian Cancellara domineerde samen met 

Tommeke het afgelopen decennium. Eind vorig 

jaar kondigde de 'Spartacus' aan dat hij eind 2016 

de fiets aan de haak zal hangen. Maar niemand 

twijfelt er aan dat hij nog een laatste kunststukje 

uit zijn benen wil schudden.  

Maar de 'Beer van Bern' is ook gekend omwille van 

zijn vriendelijk karakter. Het spreekt dan ook voor 

zich dat hij direct toezegde om samen met ons op 

VRIJDAG 15-04 de boten te verleggen van de 

loods naar de Gavers. Afspraak om 19u aan de 

loods! 

17 april (een ZONDAG!):  

Greg Van Avermaet wordt ook wel eens de koning 

van de regelmaat genoemd, ereplaatsen bij de vleet 

maar die echt grote overwinning in de klassiekers 

ontbreekt hem nog steeds. Normaliter zou hij op 

zondag 17 april het pad moeten effen op de 

Cauberg voor Phill, maar hij zegde deze afspraak 

maar al te graag af om aanwezig te zijn op ons 

Opening Vaarseizoen. Afspraak om 10u aan de 

vletten in de Gavers, wanneer we eindigen valt nog 

af te wachten. Meer info volgt zeker nog via diverse 

(sociale) kanalen. 



 

  

23 april:  

'Tornado Tom', 'De bom van Balen' of kortweg Tom 

Boonen is de grootste Vlaamse wielrenner van het 

afgelopen decennium. Samen met der Fabian 

verdeelde ze onderling 6 Ronde van Vlaanderen en 

7 Paris-Roubaix en dan hebben we nog niet 

gesproken over 8x de E3-prijs Harelbeke die ze 

onder elkaar verdeeld hebben. Na twee seizoenen 

van pech is Boonen er op gebrand om te tonen dat 

hij op 35 jarige leeftijd nog niet versleten is. Hij 

staat dan ook messcherp om het tegendeel te 

bewijzen. Tevens kan hij rekenen op een ijzersterke 

ploeg om die lang verwachte 6e E3-Harelbeke, 4e 

Ronde van Vlaanderen of 5e Parijs-Roubaix in de 

wacht te slepen.  

Omdat hij al druk geboekt was in het voorjaar, kan 

bij pas afzakken naar de Gavers op 23-04. Voor 

zijn komst hebben we allerhande leuke 

zeilspelletjes voorzien. Afspreken doen we hiervoor 

om 14u aan de vletten waar we ook eindigen om 

17u30. 

30 april:  

Als er iemand in het peloton is die weet hoe je de 

Cauberg moet bedwingen is het wel onze Phillipe 

-Phill- Gilbert. Maar ook in de overige klassiekers 

wil hij dit jaar scoren. Daarom was het ook 

moeilijk voor ons om hem te strikken in het 

drukke voorjaar. Maar onder het motto 'last but 

not least' hebben we onze rendez-vous met Phill 

gespaard tot zaterdag 30-04. Wederom gaan we 

met onze vletten de Harelbeekse wateren onveilig 

gaan maken. Afspreken doen we terug om 14u 

aan de mooiste vletten van 't land, waar we ook 

eindigen om 17u30 



Tot slot wenst DE ploegmanager bij uistek (Patrick Lefevere himself) zich 

nog te wenden tot jullie: 

 

 

 

  

Vergeet zeker jullie wet niet of je kan er wel eens natte 

haren aan overhouden!  

De wet gaat als volgt:  

Als verkenner willen wij oprecht tegenover onszelf, de 

anderen en God samen een weg zoeken in de wereld van 

de mensen. Alles naar juiste waarde leren schatten en 

dienstbereid een antwoord geven. Daarom zullen wij als 

vrienden samen leven, ons harden in de natuur, de 

wereld exploreren. En ons bekwamen om eerlijk, stijlvol 

en blij de aanvaarde taken te voltooien. 

Ik denk dat het voor zich 

spreekt dat jullie steeds in 

PERFECT uniform afzakken 

naar de scouts. Eveneens 

spreekt het voor zicht dat 

jullie steeds tijdig 

verwittigen of je al dat niet 

komt.  Alsook STIPT 

aanwezig zijn op het 

afgesproken uur. 

Jullie wielercommentatoren:  

Wiebe Callens 

0479/96 83 83 

Robbe Leenknecht 

0497/06 38 65 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/3: Na een lange en koude 

winterslaap zullen we het 

stalen beestje nog eens 

bevaren (Nikie ) met de 

loodsjes. 

  

2/4: Vandaag zullen we 

pannenkoeken verkopen ten 

voordele van ons kamp. 

Vergeet zeker niet jullie 

glimlach mee te doen, dit kan 

handig zijn voor de verkoop :) 

12/3: Het is zover, eindelijk weer 

Omzeep. We zullen vandaag alles 

voorbereiden voor Omzeep om 

ervoor te zorgen  dat dit een 

onvergetelijk avond wordt. 

18-20/3: WEEKENDJE 
UITRUSTEN IN TURNHOUT, we 
hebben het natuurlijk over congres 
!! (neem allemaal zeker jullie 

onderwaterwereldkleren mee) 

9/4: Om ons kamp te kunnen 
financieren organiseren de loodsen 
een fuif genaamd: Buffaloods. 
Vandaag zullen we de 'Buffaloodsen' 
voorbereiden naar volgend weekend 
toe en ondertussen ons kamp 
voorbereiden. 

10/4: 100 jaar zeescouting in antwerpen! Info 

volgt 

5/3: Ken je loodsen (deze 

keer for real), afspraak 

om 10u aan lokaal! 

Loodsen 
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Wet: we kennen allemaal het standaardzinnetje maar als loodsen mogen we nog 
altijd onze wet zelf kiezen. Graaf eens in je persoonlijke chakra naar je innerlijke 
filosoof en breng eens een creatieve wet naar voor in de formatie !!! 

 

Contact 

Annabel: 0470 07 48 18 

Lukas: 0479 02 78 65 

16/4:  Vandaag zullen 

we de 'Buffaloods' 

klaarzetten! 

17/4: Het is zover: opening 
vaarseizoen! 

 

23/4: Als voorbereiding 
voor ons kamp zullen we 
een zeilweekendje (onder 
voorbehoud) organiseren 
met de loodsen 
onderling.  

 30/4: Om onze zeilvaardigheden 

onder de knie te houden zullen 

we vandaag nog eens zeilen. 

(onder voorbehoud) 

Loodsen 


